HEY GROENTJE TRAVEL



Zuid-India

SERENE BACKWATERS,
SPIRITUELE TEMPELS EN
GOUDEN STRANDEN.

Dag 1 - Kochi

Dag 2 - Kochi

Dag 3 - Kochi - Munnar

Dag 4- Munnar

Dag 5 - Munnar

Dag 6 - Munnar - Periyar National Park
Dag 7 - Periyar National Park

Dag 8 - Periyar National Park - Madurai
Dag 9 - Madurai

Dag 10 - Madurai - Rameswaram

Dag 11 - Rameswaram

Dag 12 - Rameswaram - Kanyakumari
Dag 13 - Kanyakumari - Chittar Lake
Dag 14 - Chittar Lake

Dag 15 - Chittar Lake

Dag 16 - Chittar Lake - Kollam

Dag 17 - Kollam

Dag 18 - Kollam

Dag 19 - Kollam - Alappuzha

Dag 20 - Alappuzha - Kochi

Dag 21 - Kochi
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We verzamelen om 10 uur bij
Ginger Hotel Kochi en gaan naar
de Dutch Bakery voor een
kennismaking. Daarna bezoeken
we het Kerala Folklore Museum
en verkennen Fort Kochi.

Na het ontbijt vertrekken we
naar Munnar en bezoeken
onderweg een specerijentuin om
meer te leren over ayurvedische
medicijnen. 's Middags kun je
ontspannen bij het zwembad.

Duik in de Zuid-Indiase keuken
tijdens een interactieve
kookworkshop! Ontdek de
geheimen van Kerala's smaken
en bereid gerechten zoals pittige
curry's en knapperige dosa's.

In Munnar verkennen we groene
theeplantages en genieten van
adembenemende heuvels.
Daarna duiken we in de
theegeschiedenis tijdens een
bezoek aan het Tea Museum.



Na het ontbijt bezoeken we
Eravikulam National Park om de
zeldzame Nilgiri Tahr te spotten
en stoppen bij een waterval voor
foto’s. 's Middags kun je
ontspannen bij het zwembad of
genieten van een Ayurvedische
massage.

We starten de dag met een
boottocht over het rustige
Periyar-meer, waar je wilde
dieren kunt spotten. Optioneel
kun je meegaan op een
begeleide jungletocht met een
ervaren gids.
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Na het ontbijt reizen we naar
Periyar National Park en
genieten van de rust in de
natuur. 's Avonds bezoeken we
het Kadathanadan Kalari And
Navarasa Kathakali Centre voor
traditionele Kathakali-dans.

Na het ontbijt reizen we naar
Madurai. 's Avonds nemen we
deel aan de Aarti-ceremonie in
de Meenakshi-tempel, een
spiritueel ritueel dat de rijke
cultuur van India weerspiegelt.



Vandaag reizen we van Madurai
naar het heilige Rameswaram,
waar we de spirituele sfeer
ervaren.

We bezoeken de beroemde
Ramanathaswamy-tempel, een
belangrijk pelgrimsoord.

We beginnen de dag bij Agni
Teertham, waar pelgrims rituele
baden nemen in heilig zeewater.
Vervolgens verkennen we
Dhanushkodi, een verlaten stad
met diepe spirituele betekenis
en betoverende ruines.

Na het ontbijt reizen we naar
Periyar National Park en
genieten van de rust in de
natuur. 's Avonds bezoeken we
het Kadathanadan Kalari And
Navarasa Kathakali Centre voor
traditionele Kathakali-dans.

Vandaag verkennen we
Kanyakumari, met de keuze om
de Vivekananda-rots te
bezoeken en te genieten van de
zonsondergang op het
zuidelijkste puntje van India.



Vandaag reizen we naar Chittar
Lake, met een stop bij de
Mathoor Hanging Bridge voor
een prachtig uitzicht, en
verkennen we de serene
omgeving met een rustige
wandeling tussen de groene

heuvels.

Na het ontbijt reizen we naar
Varkala, bekend om zijn kliffen
en serene sfeer. De rest van de
dag is vrij voor een wandeling
langs de klifboulevard, lokale
gerechten en ontspanning op
het strand.

Vandaag genieten we van de
zonsopgang bij Sunrise Point,
een picknick bij Chittar Lake, en
de rest van de dag is vrij voor
ontspanning of verkenning.

Vandaag kun je helemaal tot rust
komen of, voor wie actief wil zijn,
kajakken in het betoverende
mangrovebos.



Vandaag rijden we naar Kollam
en verkennen de levendige
Chinnakada-markt vol kleurrijke
kraampjes, specerijen en
handgemaakte kunst.

Na het ontbijt reizen we naar de
serene backwaters, waar we'’s
middags een fietstocht maken
langs groene rijstvelden,
waterwegen en rustieke dorpjes.
We overnachten op een
houseboat.

Rondom het schilderachtige
Ashtamudi-meer genieten we
van een boottocht, omringd
door weelderige natuur en rijke
flora en fauna.

In de ochtend maken we een
rustige boottocht over de
betoverende backwaters.
Daarna rijden we terug naar
Kochi en heb je tijd om de
laatste souvenirs te kopen.



Vandaag is helaas de laatste dag.
We beginnen met een heerlijk
Indiaas ontbijt en genieten van
een ontspannen ochtend. Na de
gezamenlijke lunch nemen we
afscheid en helpen we je met de
transfer naar het vliegtuig of
hotel.



INCLUSIEF

» Nederlandse reisbegeleiding (atkomstig uit India) in
samenwerking met een chauffeur die de lokale taal spreekit.

e Een Whatsapp groep met je reisgenoten en reisbegeleiding

» Begeleiding bij het regelen van je vliegticket en visum

» Vervoer per privébus met airconditioning en wanneer nodig
openbaar vervoer.

e 20 overnachtingen in middenklasse hotels

o Ontbijt, lunch en diner en de gehele reis onbeperkt water

 Alle entreekosten voor bezienswaardigheden die worden
genoemd

o 2 kookworkshops

* 1bootsatari

e Meerdere rondleidingen door lokale gidsen

e Bijdrage aan lokale charity

EXCLUSIEF

» 25 euro reserveringskosten per boeking
e Vlucht naar Kochi
 Visum voor India
» Verplichte reis- en annuleringsverzekering
e Snacks en overige dranken
e Ayurvedische massage
e Jungle tocht in Periyar National Park
 Vivekananda-rots in Kanyakumari
e Kajakken op de Backwaters
 Bollywood film
« Fooien, souvenirs, zakgeld en overige uitgaven die niet

genoemd zijn



PRAKTISCHE iNFORMATIE

Bij het boeken van deze reis is het fijn om goed geinformeerd te zijn
over een aantal praktische zaken. Om je hierbij te helpen, hebben we

alle belangrijke punten overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

ACCOMMODATIE

Onze centraal gelegen
middenklasse hotels bieden een
rustig verblijf met airconditioning,
douche en toilet en soms een

zwembad voor ontspanning.

Omdat we een kleinschalige reisorganisatie zijn, staan onze
accommodaties nog niet altijd vooraf vast; dit hangt af van de
beschikbaarheid. We proberen echter altijd te boeken bij
accommodaties waar we goede ervaringen mee hebben. Zo
verblijyven we in Kochi altijd in het Ginger hotel en overnachten we in

een houseboot in de Backwaters.

Eenpersoonskamer:

Alleenreizenden worden in goed overleg gekoppeld aan andere
alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Ook proberen we altijd 2
aparte bedden te regelen. Wil je liever een eigen kamer, dan kun je

een eenpersoonskamer boeken tegen een toeslag van €500,-.



VERVOER

Je vliegticket naar India regel je zelf, zodat je een vlucht
kunt kiezen die het beste bij jou past. Uiteraard helpen we
je graag met het vinden van een vlucht en via de WhatsApp-

groep kun je afstemmen om samen met anderen te reizen.

Tijdens de rondreis reizen we met een comfortabele travel
bus (zie onderstaande afbeelding), die altijd is voorzien van
airconditioning. De grootte van de bus hangt af van het

aantal deelnemers en varieert van 12 tot 21 zitplaatsen.

Tijdens de reis maken we af en toe gebruik van tuktuks of

riksja’s voor korte ritten door de stad.




MAALTIJDEN

Alle maaltijden - ontbijt, lunch en diner -
zijn inbegrepen in de reis, evenals
onbeperkt water. Zo hoef je zelf niet op
zoek naar goede eetgelegenheden; dat
regelen wij voor je. Het enige dat je zelf
moet betalen zijn extra snacks en andere

drankjes.

De Indiase keuken staat bekend om rijke smaken en een enorme variatie
aan kruiden. Een aanrader is de Zuid-Indiase thali, een kleurrijk bord vol
authentieke smaken zoals sambar, rasam en kokoschutney, geserveerd
met rijst en papadum. Probeer ook zeker de knapperige dosa en de
luchtige idli. De gerechten, vaak op smaak gebracht met currybladeren

en mosterdzaad, bieden een heerlijke balans tussen pittig, hartig en fris.

Onze maaltijden zijn hoofdzakelijk veganistisch, zodat je India op een
bewuste manier kunt proeven. Op verzoek kunnen we vegetarische
opties zoals paneer toevoegen, maar vlees serveren we niet - zowel uit
respect voor onze overtuigingen als om de voedselveiligheid te

waarborgen.



REISDOCUMENTEN

» Paspoort: bij aankomst in India moet je paspoort nog
minimaal 6 maanden geldig zijn en minstens twee lege
pagina’s hebben.

e e-Tourist Visa India: dit visum kun je online aanvragen en is 30

dagen geldig.

Bij aankomst op de luchthaven vul je een Self Declaration-

formulier in.

GELDZAKEN

In India wordt betaald met de Indiase rupee.

Pinnen is mogelijk in de meeste grote steden. Het is handig om
voor onderweg wat roepies in cash te hebben voor kleine

uitgaven.

Bij aankomst in India is bijna alles al inbegrepen in de reissom.
Houd echter rekening met kosten voor niet-inclusieve activiteiten,

extra snacks, drankjes, souvenirs en fooi.

Fooien zijn gebruikelijk voor verleende diensten. Een kleine fooi
van 50 tot 100 roepie is genoeg wanneer iemand je helpt met je
koffer of wanneer je een foto van iemand maakt. Aan het einde

van de reis kun je de chauffeur een grotere fooi geven namens de

groep.



GEZONDHEID

Voor deze reis wordt de volgende vaccinaties aanbevolen:
e« DTP
o Tyfus
e Hepatitis A

Vraag altijd om advies bij een zorgprofessional.

De hygiénische omstandigheden in India zijn lager dan de
westerse standaard. Wees voorzichtig met voedsel en zorg voor
schone handen. Het is belangrijk goed te letten op wat je eet en in
de eerste dagen de tijd te nemen om te acclimatiseren. Het

leidingwater is niet drinkbaar; mineraalwater is overal beschikbaar.

Het is ook aan te raden om een kleine medische kit mee te nemen,
met onder andere aspirine, middelen tegen darmstoornissen en

een zoutoplossing (ORS) tegen uitdroging.

KLIMAAT

In Zuid-India heerst een tropisch klimaat met het hele jaar door
warme temperaturen. De beste reistijd is van november tot februari,
wanneer de temperaturen aangenaam zijn en de luchtvochtigheid
lager is. Van juni tot september zorgt de zuidwestelijke moesson
voor zware regenval, vooral in Kerala, wat de regio transformeert in
een groen paradijs. In Tamil Nadu speelt de noordoostelijke
moesson, die van oktober tot december valt, een belangrijke rol en
brengt milde regenbuien. Temperaturen variéren het hele jaar door
tussen 24°C en 34°C.



WIE IS MIIN REISGIDS?

AMIT
CHOUDHARY

In 2015 kwam ik naar Nederland om te

studeren aan de Universiteit van
Wageningen. Tijdens deze periode leerde
ik mijn vrouw (Daniélle) kennen, en samen
ontdekten we een passie voor het koken
van Indiase gerechten. Deze passie leidde
ertoe dat we kookworkshops zijn gaan
organiseren om onze liefde voor de -

Indiase keuken met anderen te delen.
Tegenwoordig deel ik niet alleen de
Indiase keuken met anderen, maar ook
veel meer. Naast het ontwikkelen van
reizen, begeleid ik ze ook persoonlijk. Het
fijne is dat ik zowel met de reizigers als de
lokale mensen kan communiceren.



